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Een dezer dagen stort Vadertje Staat weer via zijn AOW-machinerie een beetje vakantiegeld op de  

bankrekening van gepensioneerden zoals ik. Het ABP-pensioenfonds waarbij de meeste voor-

malige Ludgerianen zijn aangesloten, doet daar niet aan mee. Over de besteding van die AOW-

vakantie-uitkering ƳŜǊƪǘŜƴ ŘŜ ŘŀƎōƭŀŘŜƴ ŘŜȊŜ ǿŜŜƪ ƻǇ Řŀǘ άǎǘŜŜŘǎ ƳŜŜǊ ƳŜƴsen kiezen voor een 

vakantie, in plaats van te sparen of (hypotheek en andere leningen) ŀŦ ǘŜ ƭƻǎǎŜƴέΦ  Dat geldt ook 

voor ons. Immers, wij Ludgerianen zijn frequent op reis, zo blijkt uit de leesstatistieken van trouwe 

bezoekers aan onze alumniwebsite Postvakh3.nl . Het zit er dus dik in dat er weer heel wat 

uitstapjes zitten aan te komen. Vandaar dat het me een leuk en informatief idee lijkt om wat meer 

aandacht te besteden aan ons aller reisgedrag. Ik geef de aftrap met deze miniserieΧŜƴ ƘƻƻǇ Řŀǘ 

veel reisverhalen van andere Ludgerianen zullen volgen! 

Recentelijk, bij terugkomst van ons bezoek aan het zozeer door mijn echtgenoot geliefde Valencia, 

merkte hij op dat onze manier van reizen & de beleving ervan  zo 

sterk veranderd waren door het gebruik van onze smartphones. 

En Yves heeft gelijk: de uitgebreide computer-mogelijkheden van 

ȊƻΩƴ ƳƻōƛŜƭ ǘŜƭŜŦƻƻƴǘƧŜ ƘŜōōŜƴ ƻƴs 4e bezoek aan de Ψ{ǘŀŘ-met-

Twee-DŜȊƛŎƘǘŜƴΩ drastisch veranderd. We lazen bijvoorbeeld veel 

meer achtergrondverhaaltjes van alles wat we zagen en mee-

maakten dan vroeger mogelijk was. Dat was een intellectuele 

verrijking!  

 

We hoefden ook nooit de weg te vragen, want de Google Maps en 

zijn Routeplanner in ons handcomputertje hielden ons steeds op 

koers. Dat was dus minder gezoek en kaartlees-gedoe dan 

vroeger. Vooral voor mensen die niet zo goed met geografische 

kaarten kunnen omgaan, levert de smartphone dus meer gemak 

en efficiënter gebruik van de schaarse vakantietijd.  

Maar de vraag rijst of dit een verbetering en onverdeeld genoegen 

ƛƴƘƻǳŘǘΧΦ 
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Yves en ik realiseerden ons namelijk ook dat we tijdens dit bezoek aan Valencia nauwelijks echte, 

wat diepgaandere gespreƪƪŜƴ ƘŀŘŘŜƴ ƎŜǾƻŜǊŘ ƳŜǘ ŘŜ ΨƛƴōƻƻǊƭƛƴƎŜƴΩ of samen met hen iets 

hadden ondernomen. We hadden klaarblijkelijk het (misleidende) gevoel dat we voldoende 

informatie en beleving verkregen m.b.v. onze Samsungmobieltjes. Sociaal bekeken, leidde het 

veelvuldige gebruik van die apparaatjes dus tot een verarming van onze sociale beleving van deze 

boeiende stad met zijn rijke geschiedenis, creatieve geesten, uitbundige feesten, gepassioneerde 

muziek en fascinerende architectuur- contrasten. We bleven steken in de rol en beleving van een 

ΨŘƻƻǊǎƴŜŜ-ǘƻŜǊƛǎǘΩ die veel vluchtige impressies ondergaat en deze snel weer vergeet. Dus te 

typeren als een bezoeker die gedurende zoΩn zesdaagse ΨŎƛǘȅ-ǘǊƛǇΩ geniet van de lokale keuken & 

drankjes, en die misschien ook nog een paar musea of iets dergelijks aandoet. Kortom: iemand die 

erop gericht is om een ontspannende, vrijblijvende vakantie te beleven zodat Řŀǘ ƘƛƧ ΨŜǾŜƴ ǳƛǘ ŘŜ 

ǎƭŜǳǊΩ Ǿŀƴ ƘŜǘ IƻƭƭŀƴŘǎŜ ŘŀƎŜƭƛƧƪǎ ƭŜǾŜƴ geraakt.   

 

En dat vind ik merkwaardig en opmerkenswaardig omdat ik me nu pas realiseer dat ik mijn hele 

leven weliswaar enorm vaak en langdurig op reis ben geweest, maar bijna nooit als toerist. Ook 

niet toen ik als jongeman van 25 jaar in 1971 -- samen met mijn eerste geliefde, Bob Turnier -- mijn 

Eerste Grote Reisi maakte door alle Europese landen die Bobs Haïtiaanse paspoort voldoende 

vonden om hem toe te laten. Die reis van bijna drie maanden heeft -- zo realiseerde ik me veel 

later -- de toon gezet voor mijn reisgedrag gedurende de rest van mijn leven. Op bladzijde 5 

hieronder begint een jeugdig voorbeeld van onze persoonlijk doorleefde cultuurreizen.  

 

  

Dat vakantiegeld je tegenwoordig 

vleugels geeft --zoals De Telegraaf 

gisteren breeduit kopte-- vinden wij  

heel gewoon. Maar toen mijn eigen 

internationale reisgedrag in 1971 een 

aanvang nam, was vliegen nog maar 

voor heel weinigii mensen weggelegd.  

En dat gold heel in het bijzonder voor 

intercontinentale vluchten --- reisjes 

waarvan ik er in het najaar van 1971 al 

6 maakte naar New York. Slechts 5 

miljoen Schiphol-passagiers kenden in 

die tijd überhaupt  de toen nog geldende ΨƎƭŀƳƻǳǊ Ŝƴ ƎƭƻǊƛŜΩ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǾƭƛŜƎŜƴΦ Lƴ ƘŜǘ ōƻŜƪ Gouden 

Jaren iii  wordt dat licht verteerbaar uit de doeken gedaan. Dat geldt trouwens  ook voor alle andere 

veranderingen in het dagelijks leven van onze generatie Baby Boomers gedurende de afgelopen 70 

jaar. Dat boek staat dan ook vol met herkenbare zaken uit ons eigen verleden. Een eye-opener! 
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Terugkijkend besef ik dat mijn meeste vluchten altijd zeer comfortabel waren. Samenhangend met 

mijn werk en positie kon ik namelijk genieten van wat nu 1e en business class wordt genoemd. 

aŀŀǊ ƘŜǘ ǿƻƻǊŘ ΨƎŜƴƛŜǘŜƴΩ ƳƻŜǘ ǿŜƭ ƳŜǘ ŜŜƴ ƪƻǊǊŜƭǘƧŜ Ȋƻǳǘ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜƴƻƳŜƴΦ LƳƳŜǊǎΣ ŘŜ ǊŜƛǎǘƛƧŘ 

werd meestal besteed aan  studieus leeswerk en schriftelijke voorbereiding van werkbesprekingen 

en lezingen die onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming van start gingen. 

 

 

De vervoersmiddelen waarvan ik tijdens mijn reizen gebruik maakte, waren op zich niet zo veel 

anders dan die van andere Nederlanders. Ik maakte echter-- vaak noodgedwongen -- wel vaker 

dan anderen gebruik van uiteenlopende vervoermiddelen zoals als 4-wheeldrives, jeeps, paarden, 

kleine propeller jets, boten, lijn- & privéschepen, en de onvermijdelijke limousines-met-chauffeur. 

Die verscheidenheid aan vervoersmiddelen hield verband met het feit dat die reizen veelal plaats 

vonden binnen het kader van mijn werkzaamheden. Dat begon al met het voorbereiden van 

internationale Congressen toen ik nog als Senior Executive werkzaam was binnen het 

wetenschappelijk (onderwijs)onderzoek en op zoek ging naar specifieke deskundigheid binnen 

diverse wetenschappelijke disciplines. Acute maatschappelijke problemen vormden dan de 

aanleiding tot mijn internationale speurtochten. 

Een goed voorbeeld daarvan  is de 

schrijnende jeugdwerkloosheid in de 

ƧŀǊŜƴ ΩулΦ Mijn werkgever SVO stelde zich 

toen als taak de raakvlakken tussen 

Onderwijs, Arbeidsmarkt, en Nationaal 

Overheidsbeleid optimaal te begrijpen 

via onderzoek en de entree van jongeren 

op de nationale arbeidsmarkt te helpen 

vergemakkelijkeniv.  

 

Tijdens zulke reizen had ik uiteraard veel 

en intensief contact met de lokale 

bevolking. Mijn Postvakh3-bijdrage 

<Stanley..en minnaars in mijn leven> v 

laat zien dat zulk contact ook wel eens 

héél diep ging -- smile. Maar de diepgang 

en betrokkenheid waarop ik doel geldt 

vooral voor de <niet-slippertjes>! Ook 

daarover vertel ik later meer. 

Vooral als Consultant in de Derde Wereld 

en in relatie tot mijn Privé-projecten voor 

armlastige boeren in Haiti en talentvolle 


